We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om met elkaar van gedachten te wisselen over de
toekomst van onze gemeenschap. De corona-periode, die we nog niet achter de rug hebben,
heeft voor allerlei veranderingen en ontwikkelingen gezorgd. Hoe gaan we verder? Wat heeft
deze periode ons gebracht, waarmee we als kerkelijke gemeenschap verder kunnen of verder
moeten?

Door kerkrentmeesters en diaconie zal ook inzicht gegeven worden in de financién. Maar de
hoofdmoot van deze avond willen we besteden aan bovenstaande vragen, Daarbij is inbreng van
ieder van harte welkom.

We stellen ons voor de avond in de kerk te houden, waar ruimte is voor 30 bezoekers. Als de
belangstelling groter is — wat we stieckem hopen — organiseren we een voorziening zodat meer
mensen mee kunnen kijken/spreken. Daarom alvast het verzoek om u voor deze gemeenteavond

aan te melden, zodat we een goed inzicht hebben en ons voor kunnen bereiden. Ook graag via
scriba Marianne Veenema.



